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      Banneux 2024                                Gebedsweg  

                           Veilig  
             onder Maria’s mantel 

     (Na het welkomstwoord van de animator :) 

1. Maria trekt ons aan  
     (voor het huis Beco) 

Als Mariette de mooie van licht stralende Dame 
in de tuin ontdekt, wordt zij onmiddellijk door haar 
aangetrokken en verlangt zij bij haar te zijn. Het was 
zondagavond 15 januari 1933. 

Die dag, had men in de kerk naar het evangelie 
van de bruiloft van Kana geluisterd. Omdat de fami-
lie Beco niet praktiseerde, had zij de vreugde niet 
gekend dit Goede Nieuws te horen :  

 Uit het evangelie volgens Johannes  
(2,1-3) : 

1
 Op de derde dag was er een bruiloft  
te Kana in Galilea, waarbij  
de moeder van Jezus aanwezig was. 

2 Jezus en zijn leerlingen waren even-
eens op die bruiloft uitgenodigd. 

3 Toen de wijn opraakte,  
zei de moeder van Jezus tot Hem :   
"Ze hebben geen wijn meer."              

De evangelist Johannes benadrukt de aanwezigheid van Maria op die bruiloft alvo-
rens zelfs te spreken over Jezus en zijn leerlingen. Het eerste wonder toont Maria 
en Jezus die de vreugde van de mensen ondersteunen, alvorens hen in het leed en 
hun rouw te hulp te komen. 

"Het is niet in de eerste plaats aan het verdriet van mensen dat Christus een be-
zoek gebracht heeft, maar aan hun vreugde. Hij heeft zijn eerste wonder gedaan om 
het menselijk geluk te ondersteunen." (Dostoïevski) 

Maria wil dat het feest vreugdevol zou zijn. Die avond heeft Mariette de vreugde  
van het geloof en het gebed opnieuw ontdekt. 
Tijdens de volgende verschijningen waren mensen aanwezig om samen met Mariette 

te bidden. Ook vandaag nog trekt Maria ons aan om ons bijeen te brengen rond haar 
in de vreugde en de dankzegging :  
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L. Heer, wij danken U voor de echtparen die, ter gelegenheid van hun verloving 
of hun huwelijk, zich komen plaatsen onder de bescherming van de Maagd 
der Armen. 

Allen : Heer, wij denken aan de jonge ouders die hun pasgeboren kind komen 
toevertrouwen aan de moederlijke liefde van de Maagd Maria. 

Refrain : Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.    

2. Maria steunt ons  
(aan de eerste steen op de weg) 

Maria ontvangt ons met onze vreugden en onze smar-
ten. We stellen vast dat de meeste mensen naar Ban-
neux komen omwille van zorgen, moeilijkheden, ver-
driet of armoede. Zij vertrouwen op de belofte van 
de Maagd der Armen tijdens de vijfde verschijning : 
"Ik kom het lijden verlichten." Maria kan ons troos-
ten omdat zijzelf geleden heeft : 

 Uit het evangelie volgens Johannes (19,25-27) : 
25

 Bij Jezus’ kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moe-
der, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. 

26 Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij 
liefhad, zei Hij tot zijn moeder : "Vrouw, ziedaar uw zoon."  

27 Vervolgens zei Hij tot de leerling : "Ziedaar uw moeder."  
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.  

Te midden van de ergste smarten blijft Maria overeind, vol vertrouwen en hoop. 
Maria ondersteunt ons gebed voor de wereld en voor de Kerk, omdat Jezus ons haar 
als Moeder gegeven heeft : 

L. Heer, wij prijzen U voor het vertrouwen dat U in het hart van de pelgrims legt 

die hun handen onderdompelen in de bron van Banneux. 
Allen : Heer, wij danken U voor al degenen die de oproep van Onze-Lieve-Vrouw 

beantwoorden en die veel bidden zonder de moed te verliezen. 

Refrain : Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.    

Refrain : Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.    

L. Heer, wij denken aan allen die genezen zijn op voorspraak van Maria en die 

haar hiervoor komen bedanken. 

Tous : Heer, wij danken U om samen te zijn op deze plaats, gezegend door de 
aanwezigheid van de Maagd der Armen die ons aantrekt. 

► Laten we een tientje van een rozenhoedje bidden, terwijl we de tweede licht-
rijke mysterie overwegen, de bruiloft van Kana. En wij begeven ons naar de eer-
ste halte op de weg. 
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L. Heer wij vertrouwen U de slachtoffers van oorlog, terreur en zinloos geweld 

toe. 

Allen : Heer, ontferm U over de echtparen en de families die leven in onenigheid, 

die elkaar niet meer begrijpen en die er niet in slagen om zich met elkaar te ver-
zoenen. 

Refrein : Met de Maagd der Armen bidden wij U, Heer.  

L. Heer, vergeet hen niet die strijden tegen hun ziekte, die reeds lang beterschap 
in hun gezondheidstoestand verwachten. 

Allen : Heer, wij bidden U voor de eenzamen, voor hen die liefdevolle genegen-
heid missen en voor allen die zich onbegrepen of verworpen voelen.  

L. Heer, wij vertrouwen U degenen toe die situaties van armoede te verduren 
hebben en dagelijks te kampen hebben met economische problemen. 

Allen : Heer, wij bidden U voor onze Kerk die erg lijdt wegens de vele schandalen, 
en die verscheurd wordt door interne spanningen. 

► Wij kunnen het volgende lied zingen terwijl we verdergaan naar de tweede 
halte op de weg. 

L. Heer, wij smeken uw goedheid af voor hen die de ernstige gevolgen van de 
klimaatveranderingen ondergaan: overstromingen, extreme droogte, stijging 
van de zeespiegel. 

Allen : Heer, wij bidden U voor onze eigen intenties en voor de intenties die ons 
zijn toevertrouwd…                              (moment van stilte…)  

Refrein : Met de Maagd der Armen bidden wij U, Heer.  

Refrein : Met de Maagd der Armen bidden wij U, Heer.  

Refrein : Met de Maagd der Armen bidden wij U, Heer.  

R. Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat !                    
    Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig; 
    en ieder prijst mij zalig: Magnificat ! 
    Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat ! 

1. Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares, 
    voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam.           R. 

2. Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is, 
    maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af.          R. 
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De Maagd der Armen gaat heel zachtjes vooruit op het ritme van de 

meest kwetsbaren en de zwaksten. Zij stopt meerdere keren op de weg 

als een herder die wacht, opdat de schapen die moeilijker kunnen 
volgen, de tijd zouden hebben om zich aan te sluiten bij de anderen. 

3. Maria brengt ons bijeen 
(aan de tweede steen op de weg) 

In Beauraing vraagt Maria : "Moge men hier op bede-
vaart komen." En in Lourdes : "Zeg aan de priesters dat 

men naar hier in processie komt." Hier in Banneux leidt 

zij de pelgrims naar de bron. Maria wil dat het volk van 

God zich verzamelt rondom haar en zo samen op weg 

gaat. Zij openbaart zich aldus als Moeder van de Kerk.  

 Uit de Handelingen van de Apostelen (1,12-13a.14) : 
12 Toen keerden zij van de berg, die de Olijfberg heet, naar 

Jeruzalem terug. Deze ligt dichtbij Jeruzalem op sabbats-
afstand. 

13 Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze 
verblijf hielden. (…) 

14
 Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen 
met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met 
zijn broeders.  

►Moge Maria die ons bijeenbrengt, met ons bidden voor de uitstorting van de 
Heilige Geest  : 

►Met Maria in ons midden en samen met de psalmist, laten we de Geest van God vra-
gen om zijn troost en bijstand. Laten we samen enkele verzen van de psalm 143 over-
wegen :  

L. Aanhoor mijn bede, Heer, Gij zijt getrouw :  
verhoor mij omdat Gij rechtvaardig zijt. 

Allen : Mijn geest is uitgeput, 
mijn hart geheel verstijfd. 

L. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat Gij  
hebt gedaan, uw werken staan mij voor de geest. 

Allen : Ik strek mijn handen naar U uit,  
mijn ziel als droge grond heeft dorst naar U. 

1. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,   3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
    houd Gij bij ons uw intocht, Heer;           o hand die God ten zegen houdt, 
    vervul het hart dat U verbeidt           o taal waarin wij God verstaan 
    met hemelse barmhartigheid.           wij heffen onze lofzang aan. 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt        4. Verlicht ons duistere verstand, 
    de grote Trooster in de tijd,            geef dat ons hart van liefde brandt 
    de bron waaruit het leven springt,           en dat ons zwakke lichaam leeft 
    het liefdevuur dat ons doordringt.           vanuit de kracht die Gij ons geeft.  
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L. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer,  
mijn geest is uitgeput. 

Allen : Laat uw genade blijken elke morgen,  
want ik vertrouw op U. 

L. Toon mij de weg die ik moet nemen, 
op U richt ik mijn leven. 

Allen : Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer,  
mijn hoop zijt Gij. 

L. Leer mij hoe Ik uw wil volbrengen moet,  
want Gij zijt toch mijn God. 

Tous : Uw geest, die goedertieren is  
geleide mij op effen paden. 

►Maria gaat op weg met ons zoals zij op weg gegaan is met Mariette. Laten wij 
in stilte verdergaan tot aan de bron terwijl wij met de Maagd der Armen een 

nieuwe uitstorting van Gods Geest vragen over de Kerk van vandaag . 

4. Maria zegent ons 
(voor de bron) 

Op de dag van Pinksteren, was Maria aanwezig te midden van de leerlingen in gebed : 

 Uit de Handelingen van de Apostelen (2,1-6a) : 
1

 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op de-
zelfde plaats. 

2
 Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind 
opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. 

3 Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen 
verdeeld, op ieder van hen neerzette. 

4
 Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in 

vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken 

gaf. 
5

 Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig 
waren uit alle volkeren onder de hemel. (…) 

6 Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop.                           

De gebeurtenis van Pinksteren baart veel opzien en trekt de menigte aan. 
Vervuld van de Heilige Geest beginnen de leerlingen andere talen te spreken 
en de bedevaarders, afkomstig uit alle volkeren, zijn verbaasd om hen te begrij-
pen in hun eigen taal. 
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Hier te Banneux, heeft Maria zich deze bron voorbehouden 

om er “alle volkeren” aan te trekken. Zij nodigt ons uit tot een 
eenvoudig gebaar zonder woorden : “Duw uw handen in het 
water.” Alle volkeren komen putten uit dezelfde bron van liefde 

en slagen erin om elkaar te begrijpen. Iedereen kan de moeder-
taal van de liefde begrijpen… 

►Laten wij ingaan op de uitnodiging van de Maagd der Armen 

en laten wij verdergaan om onze handen in het water te ste-
ken. Moge de Heer ons zegenen “met elke geestelijke zegen”. 

Tweemaal heeft de Maagd der Armen haar handen uitgestrekt en Mariette 
gezegend alvorens terug te keren naar de hemel. Maria zegent ook ons op-
dat wij de Blijde Boodschap in de wereld zouden verkondigen zoals Jezus het 

heeft gedaan voor de apostelen op de dag van zijn Hemelvaart. 

L. Maria, u hebt “Ja” gezegd opdat Christus, door de Heilige 

Geest in u vlees zou worden en één van de onzen zou worden. 

Allen : Onze-Lieve-Vrouw van het vertrouwen, zegen ons. 

L. Maria, u komt ons bezoeken om ons uit te nodigen om God 
te verheerlijken en te danken met u. 

Allen : Onze-Lieve-Vrouw van de lofzang,           zegen ons. 

L. Maria, in navolging van Christus, liet u zich leiden door de 
Heilige Geest op onze menselijke wegen. 

Allen : Onze-Lieve-Vrouw van de moed,             zegen ons. 

L. Maria, u spreekt ten beste bij Jezus opdat Hij de mensen zou 

vervullen van zijn liefde die gaat tot zelfgave.  

Allen : Onze-Lieve-Vrouw van de overgave,       zegen ons. 

L. Maria, u toont ons de weg van de trouw aan onze engagemen-
ten en onze bijzondere roepingen. 

Allen : Onze-Lieve-Vrouw van de volharding,     zegen ons. 

L. Maria, u bent de Moeder van de Kerk en u leidt onze schreden 
naar gehele en volmaakte eenheid met God. 

Allen : Onze-Lieve-Vrouw van de eenheid,          zegen ons. 

- Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, Bron van genade.  
  Maagd der Armen, red de naties. 
- Maagd der Armen, sterk de zieken. 
  Maagd der Armen, verlicht het lijden. 
- Maagd der Armen, bid voor ieder van ons. 
  Maagd der Armen, geloof in ons. 
- Maagd der Armen, wij zullen veel bidden. 
  Maagd der Armen, zegen ons. (†) 
- Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, 
                                      Moeder van God, wij danken U. 
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God van barmhartigheid, 
Moge uw volk U onophoudelijk danken voor uw wonderwerken. 
Moge wij op het eind van onze pelgrimstocht op aarde 
de eeuwige vreugde bereiken,  
waarvan de Moeder van uw Zoon al volkomen geniet. 

De kerk stelt haar vertrouwen in Maria’s bescherming.  
Wij bidden U, Heer : Moge er hoop groeien in onze beproevingen 
en onze moed sterker worden in de wederwaardigheden,  
Door Christus, onze Heer.                                         Allen : Amen. 

Allen : Onder uw bescherming  
zoeken wij onze toevlucht,  
o Heilige Moeder van God. 
Versmaad onze gebeden niet  
in onze nood,   
maar verlos ons altijd  
van alle gevaren,  
o glorierijke en gezegende Maagd. 

Moge de Heer ons zegenen en ons bewaren in de vrede,  
op de voorspraak van de Maagd der Armen. 
                                                                                       Allen : Amen. 

1. Wees gegroet o sterre, wees gegroet van verre.           

    Aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht.  
    Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

2. Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen,  
    schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit.  
    Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

3. Wees gegroet o sterre, wees gegroet van verre.  
    Op uw zacht en zalig licht houden wij het oog gericht.  
    Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
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1. Gegroet, Maagd der Armen Maria gegroet,      
 gij zijt vol erbarmen, zo minzaam, zo goed. 

R. Ave, ave, ave Maria. (bis) 

2. Gij kiest voor uw zending een klein en  arm kind. 
 Gij hebt in uw wijsheid de armoe bemind. 

3. “Ik ben Maagd der Armen, geloof mij, bid veel, 
 dan valt aan de wereld erbarming ten deel.” 

4. “Ik kom op de wereld verzachten uw pijn, 
 en wil voor de mensen een Moederke zijn.” 

5. “Ziet gij hier dit water, het is mij gewijd, 
en voor alle volk’ren heb ik het bereid.” 

6. Wij danken u, Moeder, gij zijt toch zo goed, 
 “Tot weerziens, Maria” klinkt blij onze groet. 

1. O reinste der scheps' len         
    O Moeder en Maagd 
    Gij, die in uw armen 
    het Jezuskind draagt,  
    Maria, aanhoor onze vurige beê 
    Geleid ons door 't leven 
    o sterre der zee. 

2. Bedreigen ons noodweer 
    of storm op onz' baan 
    Is 't scheepj' onzer ziel 
    in gevaar te vergaan 
    Bedaar, o Maria 
    de storm op uw beê 
    Stort hoop ons in 't harte 
    o sterre der zee. 

3. Maria, als gij 
    onze schreden geleidt 
    Schenkt gij ons uw licht 
    en uw zegen altijd;  
    Dan landen wij veilig 
    ter hemelse reê 
    En danken U eeuwig,  
    o sterre der zee.  


