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Banneux 2025                       Gebedsweg 
 

Pelgrims van de hoop 

1. Een Redder is voor ons geboren  
(Voor de kapel van de Verschijningen) 

  "De bedevaart is een fundamenteel onderdeel van elk jubeljaar", her-
innert ons paus Franciscus als hij spreekt over het Heilig Jaar 2025. 

(SNC, n°5) Beste vrienden, bedankt dat jullie jullie pelgrimsstaf genomen 
hebben om jullie te begeven naar dit bedevaartsoord dat de Maagd 
der Armen ons gegeven heeft in 1933, dat trouwens een heilig jaar was. 

Paus Franciscus stelt ons "Pelgrims van de hoop" voor als thema voor dit 
jaar, een hoop die onze wereld zozeer nodig heeft. 

  "De bedevaart is een genade voor de herontdekking van de waarde 
van stilte en van het essentiële", zegt de paus nog. Laten we in stilte dit 

essentiële woord over hoop verwelkomen dat de Heilige Paulus ons geeft in zijn brief 

aan Titus. Het is die tekst die onze meditatie op onze weg zal begeleiden:  

 Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan Titus (2,11-14):  
11

 Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. 
12

 Ze leert ons 
dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, recht-
vaardig en vroom in deze wereld moeten leven , 13

 in afwachting van het geluk 
waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder 

Jezus Christus. 
14

 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij  
te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet 
om het goede te doen.                                                                                                    

"Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te 

redden." Jullie hebben waarschijnlijk deze lezing herkend 

die we gehoord hebben tijdens de kerstnacht waarin de 

Redder voor ons geboren werd te Betlehem. De hoop van 

het volk van Israël wordt werkelijkheid in Jezus van Nazaret. 

Maria komt dat in Banneux bevestigen door op 
2 maart te zeggen dat zij "de Moeder van de 
Verlosser, Moeder van God" is.  

►  Laten we nu onze pelgrimsstaf opnemen en met Maria verder gaan op de weg 
die zij ons wijst, met dit lied:  

► Laten wij een tientje van de rozenkrans bidden terwijl we het mysterie van de 
geboorte van Jezus overwegen. (…)  
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2. Gered in de hoop   
(Bij de eerste tegel op de weg) 

De apostel Paulus herinnert het paasmysterie aan Titus: 

 Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan Titus (2,14): 
14

 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons 
te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede 
te doen.                                                                                                                              

Onze hoop steunt op deze zekerheid dat Jezus voor ons reeds het heil heeft ver-
worven:  

"De gestorven en verrezen Jezus is het hart van ons ge-
loof. Christus is gestorven, begraven, opgestaan, ver-
schenen. Voor ons is Hij door het drama van de dood heen 

gegaan. De liefde van de Vader heeft Hem opgewekt in 
de kracht van de Geest en zijn menselijkheid werd de 

eerste vrucht van de eeuwigheid voor ons heil."  

"De christelijke hoop bestaat nu juist hierin: ten over-
staan van de dood, waar alles lijkt te eindigen, krijgt men 

de zekerheid dankzij Christus. Door ons doopsel hebben 
wij de genade verkregen dat het leven niet wordt tenietgedaan, maar voor altijd 
wordt veranderd." (SNC, Nr. 20) 

► Danken we samen voor het verlossingswerk dat in Jezus Christus volbracht is:  

L.    Heer, wij danken U voor uw menswording:   
       geboren uit de Maagd Maria bent U mens geworden zoals wij. 

Allen: Heer, wij danken U voor uw openbaar leven: U hebt het goede nieuws  
         verkondigd en het Rijk Gods toegankelijk gemaakt voor iedereen. 

R.    Lof zij u, Heer.                                                                                                                                                                    

L.     Heer, wij danken U voor de talrijke tekenen   
        van uw oneindige barmhartigheid.  

Allen: Heer, wij danken U voor het heil dat U voor ons verkregen hebt   
         door uw leven te geven uit liefde voor ons.  

R.    Lof zij u, Heer.                                                                                                                                                                    

1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.         
     Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.  
     Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
     heeft Hij ons licht aangeheven. 
2. Nu zend uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden, 
    dat wij van harte elkander verstaan en beminnen, 
    en zo voortaan eren Gods heilige Naam 
    en Hem in waarheid aanbidden 
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L.      Heer, wij danken U voor het doopsel dat de gelovigen verzamelt  
         in de Kerk, het Volk van God.  

Allen: Heer, wij danken U voor het sacrament van de vergeving  
        dat in ons de genade van het doopsel vernieuwt. 

Maria leidt ons in de richting van het kruis van Tancrémont. In dit Heilig Jaar, 
is het Kruis van het Jubeljaar geplaatst dicht bij de bron: De hoop, namelijk, 
berust op de liefde die opborrelt uit het hart van Jezus doorboord op het kruis.  

► Laten wij onze mars hervatten al zingend:  

3. De hoop van de komende heerlijkheid  
(Bij de tweede tegel op de weg) 

De apostel Paulus laat aan Titus ook een blik van de toekomstige heerlijkheid zien:  

 Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan Titus (2,13): 

Wij leven 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van 

de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus.                                    

Wij verbinden zeer dikwijls de komst van de Heer in 
de heerlijkheid met het laatste oordeel dat ons bang 
maakt. Maar de christelijke hoop die steunt op de 

barmhartigheid van God moedigt ons aan om niet 
toe te geven aan de angst. Zoals de paus het zegt: 

"Het oordeel van God, die liefde is (cf. 1 Joh. 4,8.16), 
zal zich alleen maar kunnen baseren op de liefde, 
in het bijzonder op hetgeen wij zo goed mogelijk in 
praktijk hebben gebracht ten opzichte van de meest 
behoeftigen, in wie Christus, de Rechter zelf, tegen-
woordig is (cf. Mat. 25,31-46). … De Heilige Schrift 
zegt hierover: ‘Gij hebt uw volk geleerd, dat de rechtvaardige menslievend moet 
zijn en hebt uw zonen goede hoop gegeven, dat Gij, waar gezondigd is, gelegen-
heid tot inkeer geeft […] en als wij geoordeeld worden, op uw barmhartigheid mo-
gen hopen’. (Wijsh. 12,19.22)" (SNC, Nr. 22)  

R.    Lof zij u, Heer.                                                                                                                                                           

1. ’t Klinkt zo zacht mij in d’oren, het blijde weesgegroet,  
simpel zuiver en zoet, Als ’t lied der eng’lenkoren. 

R. Ave Maria! Ave Maria! Kon, o moeder, mijn zingen  
diep in uw harte dringen. Ave Maria! Maria! 

2. In de hemelse vrede, laat mij dan ‘t wees gegroet, 
 Moeder, zingen voorgoed, door alle eeuwigheden. 
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     R. Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 

      
 

           Gij, de bron van vred’ en eeuwig leven, laat ons veilig voortgaan aan uw hand.  

 

 

 

 

Maria is al in de heerlijkheid van de hemel bij haar verre-
zen Zoon. Haar tenhemelopneming garandeert ons dat wij 
ook zullen verrijzen. Toen zij verscheen – hier te Banneux of 
elders – was zij luisterrijk, stralend van licht.  

 

L.    Heer, wij bidden U voor onze overledenen die hun  
       pelgrimstocht hier op aarde voltooid hebben: maak  
       hen ontvankelijk voor de ultieme ontmoeting met U.  

Allen: Heer, wij bidden voor allen die zich liefdevol inzetten: 
         dat zij niet ontmoedigd worden en in iedere mens 
         die voor hen staat Jezus zien. 

    R. Met Maria, uw moeder, smeken wij U!                       

 

L.    Heer, wij bidden U voor hen die geoordeeld en veroordeeld worden: dat zij  
       niet wanhopen en hun leven weer opbouwen.  

Allen: Heer, wij bidden U voor hen die de menselijke gerechtigheid moeten  
        uitoefenen: dat zij zouden – verlicht door uw Geest – aandacht hebben 
        voor het welzijn van de personen.  

L.    Heer, wij bidden U voor een bewustwording van de rijkste landen  
       dat ze het besluit zouden nemen al de onbetaalbare schulden  
       tussen het Noorden en het Zuiden kwijt te schelden. 

Allen: Heer, wij bidden U voor de migranten en al degenen die een betere  
         toekomst zoeken: dat hun verwachtingen niet vernietigd zouden  
         worden door onze vooroordelen en onze onverschilligheid.  

► Laten wij voortgaan tot aan de bron, terwijl wij onze hoop uitzingen:  

    R. Met Maria, uw moeder, smeken wij U!                        

    R. Met Maria, uw moeder, smeken wij U!                        

►  Drie keer nodigt zij ons uit om veel te bidden. Laten we ge-

hoor geven aan deze oproep tot gebed en onze intenties 
tot God brengen. 
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4. Maria, Moeder van de hoop   
(Bij de bron) 

Maria verschijnt hier in 1933, op een zeer somber mo-
ment van de geschiedenis waarop gebeurtenissen plaats-
vinden die ons aan de mensheid hadden kunnen doen 
wanhopen : de oorlog, de shoah of de atoombom. De 

Maagd der Armen biedt ons hier een oase van troost, 
een oase van spiritualiteit aan. Zij leidt ons naar de 
bron, naar de enige Redder van de mensheid. 

Zoals paus Franciscus nog zegt: "Het is niet toevallig dat 
de volksvroomheid de Heilige Maagd blijft aanroepen als 
Stella Maris, als Sterre der Zee, een uitdrukkingsvolle titel 
van de zekere hoop dat in de stormachtige gebeurtenissen 
van het leven de Moeder Gods ons te hulp komt, ons ondersteunt en ons uitnodigt 
vertrouwen te hebben en te blijven hopen." (SNC, Nr. 24) 

Zij die vol van genade is wordt pedagoge van de hoop: Wanneer wij onze handen 
steken in het water, putten wij aan de bronnen van de hoop. 

► Terwijl we dit gebaar stellen, hernemen wij de aanroepingen van  Banneux: 

 

 

            1. Alle lan-den, vol-ke-ren  en  ta-len,  die in nacht en duis-ter-nis verdwa-len, 

 

 

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken. Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten 

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen, toon uw trouw aan kleinen en aan armen. Bron  
    van hoop, Gij schept een nieuwe aarde. Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.  

- Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, Bron van genade.    
  Maagd der Armen, red de naties. 

- Maagd der Armen, sterk de zieken. 
  Maagd der Armen, verlicht het lijden. 

- Maagd der Armen, bid voor ieder van ons. 
  Maagd der Armen, wij geloven in U. 

- Maagd der Armen, geloof in ons. 
  Maagd der Armen, wij zullen veel bidden. 

- Maagd der Armen, zegen ons. (†) 
  Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, 
                                      Moeder van God, wij danken U. 
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 Uit de Openbaring van Johannes (Apok. 3,20): 

"Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort 
en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen, en we zullen 
met elkaar aan tafel gaan."  

Maria is de ster die wij fixeren wanneer de zee raast en die 
ons in staat stelt de stormachtige passages van het leven te 
boven te komen. Er is Maria, maar er is vooral Christus! 

  "Laten we als pelgrims van de hoop terugkeren naar de Heili-
ge Schrift en deze woorden horen die tot ons zijn gericht: ‘Dit 
bemoedigt ons sterk, wij die onze toevlucht gezocht hebben 
in de hoop die ons werd aangeboden en die we gegrepen heb-

ben. Deze hoop is een vast en sterk anker voor onze ziel. Zij dringt door binnen het hei-
ligdom, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan’ (Hebr. 6,18-20). Het is een 

krachtige uitnodiging nooit de hoop te verliezen die ons is geschonken, deze stevig vast 

te houden, een toevlucht vindend in God." (SNC, Nr. 25) 

► Wij begeven ons op weg naar de Heilige Deur al zingend: 

► Laten we het laatste gedeelte in stilte afleggen om ons voor te bereiden 
 om de genade van het Heilig Jaar te ontvangen. 

5. Jezus Christus, onze hoop  
(Aan de Heilige Deur) 

1. Wees gegroet o sterre,                      

     wees gegroet van verre. 
    Aan de hemel blinkt uw licht 
    in het bange vergezicht.  
    Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

2. Als de golven stijgen, 
    hoger, hoger dreigen,  
    schijn dan veilig voor ons uit, 
    gun de zee geen droeve buit.  
    Wees gegroet, wees gegroet, Maria. 

3. Wees gegroet o sterre, 
    wees gegroet van verre.  
    Op uw zacht en zalig licht 
    houden wij het oog gericht.  
    Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
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Teresia van Lisieux heeft een schilderij van Jezus die klopt op de deur gemaakt. 
Van kindsbeen af, had zij één enkel verlangen: Jezus toe te behoren. Zij heeft geleefd 
en geleden in gemeenschap met de Heer. Zij bracht de dood ter sprake al zeggend: 
"Ik sterf niet, ik ga het leven binnen." Mogen we, net als Teresia, de dood zien als 
een overgang naar het leven.  

Laten we nog paus Franciscus citeren: "Wij hebben krachtens de hoop waarin wij 
gered zijn, de zekerheid, wanneer wij naar de tijd kijken die voor-
bijgaat, dat de geschiedenis van de mensheid en die van ieder 
van ons niet in het slop geraakt of naar een donkere afgrond gaat, 
maar gericht zijn op de ontmoeting met de Heer van de heerlijk-
heid. Laten wij dus leven in de verwachting van zijn terugkeer en 
in de hoop voor altijd in Hem te leven: laten wij in deze geest de 

bewogen smeekbede van de eerste christenen doen, waarmee de 
Heilige Schrift eindigt: ‘Kom, Heer Jezus!’ (Apok. 22,20)" (SNC, n° 19) 

►In gemeenschap met Gods volk onderweg, laten we de deur van ons hart openen 
voor de Heer. We begeven ons nu naar het beeld van de zegenende Maagd Maria 
en zingen: 

R. Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor ons lied,  

    een lofzang uit ons hart. Gij, de bron van vred’ en eeuwig  
    leven, laat ons veilig voortgaan aan uw hand.  

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen. Gij komt nader,   
    houdt U niet verborgen, zendt ons uit: ‘Verkondigt aller  
    wegen: Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!’  R. 

►God, schenk ons op voorspraak van Maria, de Maagd der Armen, Moeder van de 

Verlosser en Moeder van God, Uw overvloedige genade en vrede. Allen: Amen. 

►Laten we ons ter afsluiting van onze jubileumtocht wenden tot Degene die ons 
zegent:  

Allen: • Maria, Moeder van de hoop, trek met ons op!  
Leer ons om de levende God bekend te maken.  
Help ons te getuigen van Jezus, de enige Redder.  

  • Maak ons hulpvaardig jegens onze naaste,  
hartelijk jegens hen die in nood zijn,  
bewerkers van gerechtigheid, enthousiaste bouwers  
van een rechtvaardiger wereld.  

  • Spreek ten beste voor ons die werken in de geschiedenis, 
met de zekerheid dat het plan van de Vader  
in vervulling zal gaan.  

  • Dageraad van een nieuwe wereld,  
verschijn als de Moeder van de hoop  
en waak over ons!                                   (Johannes Paulus II) 
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1. Wij komen u groeten, Maagd der Armen.  
    Gij wenkt al uw kind’ren naar het Licht. 
    Gij wilt elk verkillend hart verwarmen 
    uw blik is zo zacht op ons gericht. 

R. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

2. Een edele bron hebt gij gegeven, 
    de dorstigen die er drinken gaan 
    schenkt gij Jezus, Bron van ‘t eeuwig leven, 
    als gave van God voor ons bestaan.  

4. Wij willen U volgen, Maagd der Armen. 
    Leer gij ons de liefde metterdaad, 
    hoe gij bij het Kruis stond, vol erbarmen 
    en nu bij het kruis der armen staat. 

1. Gegroet, Maagd der Armen Maria gegroet,      
 gij zijt vol erbarmen, zo minzaam, zo goed. 

R. Ave, ave, ave Maria. (bis) 
2. Gij kiest voor uw zending een klein en  arm kind. 

 Gij hebt in uw wijsheid de armoe bemind. 
3. “Ik ben Maagd der Armen, geloof mij, bid veel, 

 dan valt aan de wereld erbarming ten deel.” 
4. “Ik kom op de wereld verzachten uw pijn, 

 en wil voor de mensen een Moederke zijn.” 
5. “Ziet gij hier dit water, het is mij gewijd, 

en voor alle volk’ren heb ik het bereid.” 
6. Wij danken u, Moeder, gij zijt toch zo goed, 

 “Tot weerziens, Maria” klinkt blij onze groet. 

1. O reinste der scheps' len         
    O Moeder en Maagd 
    Gij, die in uw armen 
    het Jezuskind draagt,  
    Maria, aanhoor onze vurige beê 
    Geleid ons door 't leven 
    o sterre der zee. 

2. Bedreigen ons noodweer 
    of storm op onz' baan 
    Is 't scheepj' onzer ziel 
    in gevaar te vergaan 
    Bedaar, o Maria 
    de storm op uw beê 
    Stort hoop ons in 't harte 
    o sterre der zee. 

3. Maria, als gij 
    onze schreden geleidt 
    Schenkt gij ons uw licht 
    en uw zegen altijd ;  
    Dan landen wij veilig 
    ter hemelse reê 
    En danken U eeuwig,  
    o sterre der zee.  

R. In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 

    in mijn God de vreugdezang. 
    Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
    op U vertrouw ik 

    en ‘k-ken geen angst, 
    op U vertrouw ik 

    en ‘k-ken geen angst.              (Taizé) 


